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Banakazi na Balumi (Beste dames en heren),

Hoogste tijd voor een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de stichting Hetty
Denen. 2020 was een bewogen jaar waarin Corona de hoofdrol vervulde. Niettemin vonden er ook andere
belangwekkende gebeurtenissen plaats en in deze brief willen we u allen informeren over de gebeurtenissen vanuit
de stichting Hetty Denen voor Zambia.

In januari 2020 bestond de stichting 25 jaar. We wilden dit natuurlijk onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen
brengen. We wilden 25 uiteenlopende activiteiten organiseren in dit jubileumjaar. Het doel was aandacht voor de 25
jaar van de stichting en het inzamelen van geld voor het grote klaslokalen project bij de Hetty Denen School in Shima-
bala. Zo zouden we presentaties geven, Rad van Fortuin spelen en de verkoop van vrolijke Zambiaanse tassen die door
leerlingen van Chikupi Vocational Center gemaakt zijn.

Eind maart zorgde corona voor een ongekende stilstand in de wereld en werden we met zijn allen veroordeeld tot
virtueel samen zijn, virtuele acties en virtuele vergaderingen.

Eind mei had de stichting alle documentatie voor de nieuwbouw van vier klaslokalen project bij de Hetty Denen school
op orde. In eerste aanleg wilden we dit project gerealiseerd hebben tegen het einde van 2020. Dit zou dan tegelijk zijn
met de terugtreding van Mrs Agnes Malimba als schoolhoofd vanwege haar '
pensionering. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u een interessant interview
met haar lezen. Gezien het feit dat er een groot bedrag bij elkaar gebracht
moest worden, bleek eind 2020 niet realistisch.

Met een grote inspanning van het bestuur hadden we eind 2020 echter de
benodigde donaties via oa fondswerving voor de klaslokalen bij elkaar en

is de bouw in januari 2021 van start gegaan. Deze verloopt tot nu toe erg
voorspoedig. We hebben er vertrouwen in dat de bouw halverwege 2021
afgerond kan worden. Met recht kan dit een prestatie van formaat genoemd
worden en we willen allen die hier op enige wijze aan bijgedragen hebben
hartelijk bedanken.

De school barstte werkelijk uit haar voegen en zeker met de van kracht zijnde
corona maatregelen zijn de extra ruimtes zeer welkom om, met voldoende
afstand van elkaar, meer leerlingen dan nu les te kunnen geven.

Chipwende kleuterschool

In het begin van het jaar werd ons kleuterschool project in Chipwende verder afgerond. Arie en zijn Zambiaanse
vrouw Susan hebben de bouw nauwgezet begeleid en er daarna voor gezorgd dat de school in gebruik genomen
werd. Een vrijwilliger uit de gemeenschap zet zich in als leraar.

BOCCS (Buyantanshi Open Community Christian Schools)

Begin september zijn we bij een project, dat we al trouw 25 jaar steunen, op bezoek geweest. Buyantanshi Open
Community Christian Schools (Boccs)) in Kabwe wordt geleid door de uit Disseldorf afkomstige Marcus Dieckmann.
Zij hebben 8 scholen in de omgeving van Kabwe opgericht voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers het norma-
le schoolgeld niet konden betalen. Ze verzorgden onder andere een warme maaltijd voor alle weeskinderen op die
scholen. In 2018 zijn een groot aantal van die scholen overgenomen door de overheid. Sindsdien concentreert BOCCS
zich op de locatie Waya. De geschiedenis leert dat onze stichting de oprichting van die locatie in 2002 mede mogelijk
gemaakt heeft en het gebouw dat wij destijds mede verbouwd hebben is nog altijd in goede staat. Een saillant detail
is dat het eerste schoolgebouw in Waya een kroeg was voordat het een school werd. Marcus vertelde dat het project
zich nu ook meer richting gemeenschapsondersteuning gaat ontwikkelen. De wezen maaltijdservice wordt echter nog
altijd uitgevoerd.

Nega Nega Community

In oktober zijn we ook weer aan het werk gegaan in Nega Nega, een
plattelandsdorp waar we sinds 2012 contacten mee onderhouden.

Bij de gerenoveerde graanschuur wordt een huis voor een beheerder
gebouwd en een stal voor boeren uit de streek die geiten willen
verkopen. Dit gebeurt in het kader om (jonge) mensen de kans te
geven een inkomen te verdienen. Ook hebben we bij de Mount Makulu
Middelbare School geholpen om de watervoorziening te verbeteren. Er
is een nieuwe pomp en tank geinstalleerd die bijdraagt aan een betere
hygiéne en voldoende water beschikbaarheid.




25 Jaar stichting Hetty Denen voor Zambia

Eind 2020 hebben we via de sociale media en onze website het 25-jarig bestaan van de stichting mooi vormgegeven door
in vogelvlucht de projecten die we in die 25 jaar tijd hebben uitgevoerd en de fases die de stichting doorlopen heeft met
u allen te delen. Door het bestuur is hier hard aan gewerkt en we mogen met zijn allen trots zijn op het resultaat. Ook
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de gulle giften en de publiciteit als gevolg hiervan mogen niet onvermeld
blijven.

Het is goed om af en toe stil te staan bij wat er gebeurd is.

De ontwikkelingen staan niet stil en de verzoeken blijven binnen stromen.
We hebben aanvragen voor de inrichting van vaklokalen voor koken, schei-
kunde, biologie, handvaardigheid, voor de bouw van lerarenhuizen, voor
lesboeken en nog veel meer.

Graag willen wij samen met u allen verder blijven werken aan het vergroten
van de kansen voor kinderen in Zambia en dat is precies de reden waarom
de stichting destijds ook is opgericht.

Wat betreft ons jubileum jaar, daarvan mogen we zeggen dat het zeer ge-
slaagd is met de bouw van de vier klaslokalen bij de Hetty Denen school. Een
mooi en bijna gerealiseerd project om trots op te zijn.

Met vriendelijke groet, mede namens alle bestuursleden

Joost van Dijk

- Woordje van een bestuurslid -
25 jaar stichting Hetty Denen voor Zambia; van een intens droevige gebeurtenis in 1994 tot een mooi resultaat in 2021
waar ik erg trots op ben. Het plotselinge overlijden van Hetty heeft veel losgemaakt bij de mensen in Sambeek maar ook
zeker in Zambia. Inmiddels is bij een grotere groep in de Zambiaans bevolking duidelijk wie Hetty was.
We hebben kort na het oprichten van de stichting goede contacten kunnen opbouwen met de lokale mensen. Hierdoor
konden we de gekregen donaties direct omzetten in materialen om een start te maken met de bouw van de Hetty Denen
school in Shimabala. Een mooie samenwerking en een waardevol contact is ontstaan met mrs. Malimba, de directrice
van de school. Zij heeft veel kunnen realiseren in samenspraak met de stichting waardoor het geweldige resultaat van de
school er mag zijn. En deze is nog steeds in ontwikkeling. Mooie gebouwen zijn geplaatst, goed onderwijs erkend door de
overheid en professionele leerkrachten waardoor jongeren een mooi vak kunnen leren en een goede toekomst tegemoet
gaan.
Ook is de kliniek bij de Hetty Denen school een erg mooi en goed lopend project waar moeders en kinderen medische
hulp kunnen ontvangen. Of terecht kunnen voor de bevalling.
Ik ben blij dat ik Zambia en het resultaat van deze mooie ontwikkelingen 3x met eigen ogen heb mogen zien, al bracht dit
wel de nodige emoties met zich mee. Een intense ervaring vol dankbaarheid vanuit de Zambiaanse bevolking die ik altijd
bij me zal blijven dragen.Niet alleen ik maar ook Hetty zou trots zijn op alle bereikte resultaten van de afgelopen 25 jaar.
Mientje Denen-Kuijpers

- Een Herinnering -
Conny Peters, Sambeek- mei 2021
Onlangs kwam het trieste bericht dat Harrie Derks was overleden in Ecuador. Dat bracht me terug naar 1988 toen ik sa-
men met Hetty onze eerste “snuffelstage” doorbracht bij Harrie en Margarita in Peru.
Na een fijne jeugd in Sambeek met een hele leuke vriendinnengroep gingen we in 1985 naar Wageningen om daar te
studeren. Al snel kwam het idee om onze eerste buitenlandstage door te brengen bij het project in Peru. In 1988 vertrok-
ken we voor vijf maanden naar een zeer afgelegen gebied in de Peruaanse Andes. We werden enthousiast ontvangen door
Harrie en Margarita. Samen met Hetty hebben we heel wat dorpjes bezocht voor onze onderzoekjes. Soms sliepen we bij
een boerenfamilie, soms in een school of gezondheidspost. Het was een groot avontuur en bijzonder indrukwekkend om
van dorp naar dorp te trekken. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat we vaak ziek waren omdat we niet gewend
waren aan de lokale omstandigheden.
Harrie was een bevlogen man, een echte idealist die later ook als journalist veel betrokken was bij het opzetten en trainen
van jongeren bij het maken van radioprogramma’s. Wij gingen terug naar Wageningen om onze studie af te maken, gein-
spireerd door ons verblijf in Peru. Wellicht waren wij niet zo bevlogen als Harrie maar het werkveld was interessant.
Hetty had zich met name toegelegd op de agrarische marketing van voedselgewassen. Aan het eind van haar studie is ze
nog terug geweest naar Peru om onderzoek te doen naar knelpunten in de marketing van zoete aardappel in Lima.
Later zou Hetty samen met Joost naar Zambia gaan en daar werken voor de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties. Daar was ze met grote vaart aan het werk gegaan en had ze al snel indruk gemaakt door haar
onderzoek naar het functioneren van lokale markten van mais, een belangrijk basisvoedsel in Zambia.



Jammer genoeg kon Hetty haar loopbaan bij de FAO niet voortzetten. Het is nu al meer dan 25 jaar geleden dat Hetty
bij een ongeluk in Zambia is omgekomen. Het was een heftig afscheid maar het is mooi dat de stichting actief is in
Zambia en de vele projecten van de stichting kan ondersteunen.

- Interview met Agness Malimba, Hoofd van Hetty Denen School, Shimabala, Zambia -

Interview with Agness Malimba, Hoofd van Hetty Denen School, Shimabala, Zambia

‘Wist je dat ik een kerstkindje ben?’, Agness Malimba, geboren Mwala, viert haar verjaardag al 60 jaar lang op 25
December. We zitten in het kantoortje van de directrice op de Hetty Denen School in Shimabala, Zambia. Hoe is het
zover gekomen dat we hier nu zitten? Wilde je altijd al onderwijzeres worden? Nee, zegt Agness, tijdens mijn middel-
bareschooltijd zag ik het eigenlijk wel zitten om het leger in te gaan en ik zat op school
ook al bij de ‘kadetten’. Haar ambitie veranderde toen ze na de middelbare school haar
dienstplicht moest vervullen in de Zambia National Service, de ZNS. Het was 1980 en
26 bussen stonden klaar in Lusaka om de jongeren weg te brengen naar het ZNS kamp
in Solwezi. De eindexamenleerlingen voelden zich als helden en de bussen vertrokken
onder luid applaus van de omstanders. ‘s Nachts kwamen ze aan en konden ze de bus
uit. Er moesten nog enkele uren gewandeld worden en Agness nam aan dat ze nog
onderweg waren naar de eindbestemming. Achteraf bleek dat ze uren rondjes hadden
gelopen rond het kamp. De volgende ochtend kregen ze een toespraak van de com-
mandant. Vanaf nu, zo zei hij, kun je je naam vergeten en heb je een nieuwe naam en
die naam is Recruit. Agness weet nog dat ze dacht: “had ik school maar niet afgemaakt,
dan had ik hier nu niet gezeten”. Niet alles was slecht. Naast militaire training kregen
ze ook training in landbouw en Agness gaf de voorkeur aan de kippenhouderij. Na
twee maanden kwam het nieuws dat de dienstplicht die 18 maanden zou duren, was
afgeschaft en ze naar huis mochten. Daarna werkte ze een paar maanden voor de post
als stenografe terwijl ze zich probeerde in te schrijven voor een opleiding. Zowel de
verpleging als het onderwijs vond ze interessant, het werd het onderwijs. Agness start-
te haar carriere als leraar op 1 januari 1986 in Chilanga, na verschillende posten werd
ze in 1998 gestationeerd op de Hetty Denen School. Echter hier was nog geen school,
alleen een betonnen plaat.

Ze ging terug naar Chilanga totdat in 1999 het dak erop zat.

Het kantoor was een grote boom en er hadden zich nog geen leerlingen ingeschreven. Samen met het toenmalige
hoofd van de school Gilbert Kimboyi en Jane Mulenga gingen ze de dorpen in om kinderen in te schrijven en in te
delen in groepen. In 2001 hadden ze de eerste examenklas en van die lichting was 100% geslaagd. Daarna viogen de
jaren voorbij en groeide de school tot zijn huidige proporties.

Ondertussen had ze haar toekomstige man, Mr. Malimba al ontmoet. Hij werkte als jongeman bij de cementfabriek.
Dat heeft hij tot zijn pensionering volgehouden. Zij hebben door de jaren heen zes kinderen gekregen: vijf jongens
en een meisje. Ook is ze al oma van vijf meisjes en een jongen.

En wat zijn de plannen voor na de pensionering? Ze wil een opleiding in de theologie gaan doen en pastoraal werk.
Maar de school ligt haar na aan het hart. Zeker nu er zoveel nieuwe leerlingen bij gekomen zijn in de Grade 10 t/m
12. Ook wil ze nog kwijt dat ze dankbaar is voor alle steun en hulp bij het opbouwen van de Hetty Denen School.

En hoopt dat de fondsenwerving voor de nieuwe klaslokalen voorspoedig zal lopen, want het is zo hard nodig!

- Weetjes -

- We zijn erin geslaagd om de vier klaslokalen bij de Hetty Denen School te realiseren dankzij jullie gulle donaties.

- Er zijn weer nieuwe mooie Zambiaanse tassen te koop. Van stof en/of gerecyclede materiaal. Deze worden gemaakt
op de beroepsschool in Chikupi die wij ondersteunen.

Ze zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel in Boxmeer en te bestellen bij de stichting via de mail. Een mooi cadeau om
te geven of voor uzelf!

- Verder willen we iedereen bedanken die ook afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan de stichting!
Hierdoor kunnen we mooie projecten blijven ontwikkelen in Zambia.
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